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Onze wereld draait dol 

De mensen van deze wereld 
Liegen zichzelf wat voor 
Zij zijn geen goden 

Ze zijn enkel menselijk 
Deze kwaadaardige mensen 

Kennen helemaal geen mededogen 
Ze spreken alleen over zichzelf 
De wereld behoort hen toe 

 
Als God het wil 

Zullen ze zich jou moeten herinneren 
Dan geven ze jou een stem 

Om je kans te grijpen 
Voor God, wat zal hun antwoord zijn ? 

Ze zullen zeggen dat ze 
In de naam van kleur of van God 
Corazon (het hart) gedood hebben 

 
Oorlog in naam van welke God? 
Oorlog in naam van welke kleur? 
Oorlog heeft de kleur van bloed 
Bloed heeft maar één kleur 

 
Er is te veel bloed (vergoten) 

Ze maken het leven een last om dragen 
De wil van één man is voldoende 

Om oorlog te veroorzaken 
Laat hen spreken 

Leef je leven, mijn kind, 
Ze zullen spreken, en spreken, 
Maar, corazon, geef niet op 

Wees geduldig 
 

Oh! Oh! Oh! 
Iye! Iye! Iye! 

 
Leef niet in vrees voor deze waanzin 


